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De HEER’ is mij tot hulp en sterkte: 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
dies loof ik Hem mijn leven lang.
 - Psalm 118 vers 7 (berijmd) -

Correspondentieadres:
Nairacstraat 3, 3771 AW Barneveld

De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden D.V. donderdag 21 mei 
om 10.00 uur in rouwcentrum De Plantage, Narcissenstraat 260 te Barneveld. 
De dienst is ook te volgen via: www.koehoorn-begrafenis.nl/meeleven

De begrafenis zal aansluitend in besloten kring plaatsvinden.

Na afloop van de begrafenis is er om 11.30 uur gelegenheid tot condoleren in  
bovengenoemd rouwcentrum. 

Onze dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van
Neboplus, afdeling Bloemendal, voor de liefdevolle zorg.



Met gevoelens van verdriet, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft 
betekend, delen wij u mee dat, na een lang en rijk leven, in vertrouwen op 

God, op Hemelvaartsdag is overleden mijn geliefde man, onze vader, 
groot- en overgrootvader

Dirk Hazeleger
Dick

echtgenoot van Thea Hazeleger-van Maanen

W. Hazeleger - van Maanen
     Jaap en Celia
          Nikeline en Roderik, Olli, Juuls, Bo Frenkie
          Dianne en Jacco, Boaz, Salomé, Moos
          Christian en Britta
          Pieter-Bas en Rachel, Milo
     Kees en Truida
          Thirza en Paul, Rachel en Dennis, Micha, Jaël
          Marlies en Robin, Tom, Bas, Dide, Joris
          Gerlinde en Joshua, Salem, Azize
     Riet en Henk	
          Justin en Klarinda
          Sabine
     Joop en Suzan
          Jules en Simone, Zoë
          Lotte
     Marty en Agnes
          Merijn
          Tristan*
          Sill
     Wilco en Nathalie
          Luisa

         71 jaar

Barneveld,� Barneveld,
23 februari 1928                                  �              14 mei 2026


