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Thuisgekomen
“De Heer is mijn herder, ik zal niet vrezen. 

Jij mocht door het donkere dal naar het licht. 
Nu ben je thuis, verlost van alle lijden, 

veilig onder Zijn gezicht. 
Wij dragen de herinneringen met ons mee, 

totdat we elkaar weerzien aan de overzee.”
(gebaseerd op Psalm 23)

Donderdag 21 mei om 10.00 uur	
Locatie: 	 Rouwcentrum De Plantage te Barneveld
Voorganger: 	 Dhr. A.M.K. Peters
Organist:	 Roelof van Middendorp



Muziek bij binnengeleide: ‘Nader mijn God, bij U’

Welkom

Aansteken van de kaars: door kleindochter Luisa

Zingen: ‘Nader tot God’	
	 Nader, mijn God, bij U, zij steeds mijn beê
	 Zij ’t levenspad soms ruw, gaat Gij maar mee
	 Dan kent mijn ziele rust, mij van Uw trouw bewust
	 Wacht ik aan blijder kust - Uw sabbatsvreê.

	 En wenkt Uw eng’lenstoet, eens opwaarts mij,
	 In ’s hemels zonnegloed, verjongd en vrij
	 ’k Juich dan op hoger toon, bij ’t naad’ren van Uw troon
	 ’k Ben eeuwig nu Uw Zoon - en U nabij!

In memoriam namens de kinderen: door Marty

Gebed

Zingen: ‘Blijf bij mij Heer’	
	 Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.
	 De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
	 Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
	 der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

	 ‘k Heb U altijd van node, dag en nacht,
	 slechts uw gena verwint des bozen macht.
	 Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
	 Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn

Bijbellezing: ‘Psalm 118 vers 14 - 21’ door Riet
De Heer is mijn sterkte, mijn lied,
hij gaf mij de overwinning.
Hoor, gejubel om de overwinning



In de tenten van de rechtvaardigen
de rechterhand van de Heer doet machtige daden,
de rechterhand van de Heer verheft mij,
de rechterhand van de Heer doet machtige daden.
Ik zal niet sterven, maar leven
en de daden van de Heer verhalen
de Heer heeft mij gestraft,
maar mij niet prijsgegeven aan de dood.
Open voor mij de poorten van de gerechtigheid.
Ik wil binnengaan om de Heer te loven.
Dit is de poort die leidt naar de Heer,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
Ik wil U loven omdat u antwoordde
en mij de overwinning gaf. 

Overdenking 

Zingen: Psalm 118 vers 7
	 De HEER is mij tot hulp en sterkte:
	 Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;
	 Hij was het, die mijn heil bewerkte,
	 dies loof ik Hem mijn leven lang.
	 Men hoort der vromen tent weergalmen
	 van hulp en heil ons aangebracht.
	 Daar zingt men blij, met dankb’re psalmen:
	 “Gods rechterhand doet grote kracht.”

In memoriam namens de kleinkinderen: door Pieter-Bas

Dankgebed 

Zingen: ‘U zij de glorie’
	 U zij de glorie, opgestane Heer!
	 U zij de victorie, nu en immermeer.
	 Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
	 heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
	 U zij de glorie, opgestane Heer!
	 U zij de victorie, nu en immermeer.



	 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
	 Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
	 In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
	 niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
	 U zij de glorie, opgestane Heer!
	 U zij de victorie, nu en immermeer

Zegen

Dankwoord: door Jaap

Muziek bij uitgeleide: ‘De mensen die we missen’
God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.           
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!


