
‘Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.’

- Psalm 42: 12b -

Op Stille Zaterdag is Thuis gekomen 
onze lieve, betrokken en biddende vader, opa en overgrootvader

Peter Koeman
dienaar van het Evangelie van Gods genade

Huizen, 16 april 1941                                                                                                 Barneveld, 4 april 2026

gehuwd geweest met Grada Altena (17-03-1940 – 26-05-2021)

Gera en Henk Dorst - Koeman
   Marc en Roosmarijn, Amélie, Floris
   Ruth en Joost, Salomé, Micha

Wilco Koeman
   Alinde
   Patrick en Wendy, Lucas
   Evita en Tristan

Annette-Ruth en Bastiaan Visser - Koeman
   Jedidja en Rudolf
   Davita en Bart
   Joël en Minke
   Elnathan en Carlijn

Erik Jan en Machteld Koeman - de Vletter
   Jonah
   Elin
   Suze

Correspondentieadres:                       				  
Gasthuisstraat 28
3771 HE Barneveld

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. 8 april van 19.00 - 20.30 uur in de Oude Kerk, Torenplein 1 te 
Barneveld.

De dankdienst voor zijn leven zal plaatsvinden D.V. 9 april om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. 
Deze dienst is ook te volgen via: www.koehoorn-begrafenis.nl/meeleven

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden in besloten kring.  


