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Inleidend orgelspel: ‘Een toekomst vol van hoop’ 

	
Opening

Zingen: Psalm 116 vers 1 en 4
	 God heb ik lief, want die getrouwe HEER’
	 hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
	 Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen.
	 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

	 D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.
	 ‘k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
	 Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder:
	 gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

Gebed

Bijdrage door de familie

Zingen: ‘Samen in de naam van Jezus’
	 1 Samen in de naam van Jezus	 2 Heel de wereld moet het weten
	 heffen wij een loflied aan,	 dat God niet veranderd is.
	 want de Geest spreekt alle talen	 En zijn liefde als een lichtstraal
	 en doet ons elkaar verstaan.	 doordringt in de duisternis.
	 Samen bidden, samen zoeken	 ‘t Werk van God is niet te keren
	 naar het plan van onze Heer.	 omdat Hij er over waakt,
	 Samen zingen en getuigen,	 en de Geest doorbreekt de grenzen
	 samen leven tot zijn eer.	 die door mensen zijn gemaakt.

	 3 Prijst de Heer, de weg is open
	 naar de Vader, naar elkaar.
	 Jezus Christus, Triomfator,
	 mijn Verlosser, Middelaar.
	 Vader, met geheven handen
	 breng ik U mijn dank en eer.
	 ‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
	 Jezus Christus is de Heer!



Schriftlezingen

Psalm 138
1	 Een psalm van David. Ik zal U loven met heel mijn hart, in de tegenwoordigheid van  
	 de goden zal ik voor U psalmen zingen.
2	 Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven, om Uw goedertieren- 
	 heid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt.
3	 Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.
4	 Alle koningen van de aarde zullen U loven, HEERE, wanneer zij de woorden uit Uw  
	 mond gehoord hebben.
5	 Zij zullen zingen van de wegen van de HEERE, want de heerlijkheid van de HEERE is  
	 groot.
6	 Want de HEERE is verheven; toch ziet Hij om naar de nederige, maar de hoog- 
	 moedige kent Hij van verre.
7	 Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw hand uit  
	 tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij.
8	 De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig;  
	 laat de werken van Uw handen niet los.

Johannes 21 vers 15 - 19 
15	Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon  
	 van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat  
	 ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren.
16	Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u  
	 Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem:  
	 Hoed Mijn schapen.
17	Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus  
	 werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij  
	 zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen  
	 hem: Weid Mijn schapen.
18	Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u  
	 wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander  
	 zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt.
19 En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En 
	 nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!

Zingen: Psalm 138 vers 2a + 3b en 4
	 Door al Uw deugden aangespoord,	 Als ik, omringd door tegenspoed,
	 hebt Gij Uw woord en trouw verheven.	 bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
	 Gij hebt mijn ziel op haar gebed	 Is ‘t, dat mijns vijands gramschap brandt,
	 verhoord, gered, haar kracht gegeven.	 Uw rechterhand zal redding geven.
	 Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,	 De HEER’ is zo getrouw als sterk,
	 op hen het oog, die need’rig knie - len;	 Hij zal Zijn werk voor mij volen - den.
	 maar ziet van ver met gramschap aan	 Verlaat niet wat Uw hand begon,
	 den ijd’len waan der trotse zielen.	 o Levensbron, wil bijstand zenden.



Overdenking

Zingen: ‘Een toekomst vol van hoop’
	 In de nacht van strijd en zorgen
	 kijken wij naar U omhoog,
	 biddend om een nieuwe morgen,
	 om een toekomst vol van hoop.
	
	 Ook al zijn er duizend vragen,
	 al begrijpen wij U niet,
	 U blijft ons met liefde dragen,
	 U die alles overziet.

	 Refrein: 	U geeft een toekomst vol van hoop;
		  dat heeft U aan ons beloofd.
		  Niemand anders, U alleen,
		  leidt ons door dit leven heen.

	 U heeft ons geluk voor ogen.
	 Jezus heeft het ons gebracht.
	 Mens, als wij, voor ons gebroken
	 in de allerzwartste nacht.
	 Refrein

	 U bent God, de Allerhoogste,
	 God van onbegrensde macht.
	 Wij geloven en wij hopen
	 op het einde van de nacht.
	 Refrein 2x

Dankgebed en zegenbede

Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge’
	 Wat de toekomst brengen moge,
	 mij geleidt des Heeren hand;
	 moedig sla ik dus de ogen
	 naar het onbekende land.
	 Leer mij volgen zonder vragen;
	 Vader, wat U doet is goed!
	 Leer mij slechts het heden dragen
	 met een rustig kalme moed!


