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Inleidend orgelspel: Psalm 42

Welkom

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 103 vers 8

Gelijk het gras is ons kortstondig leven,

gelik een bloem, die op het veld verheven,

wel sierlijk pronkt, maar kracht’'loos is en teér;
wanneer de wind zich over ‘t land laat horen,

dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

Woorden van de familie

Zingen: ‘U zij de glorie’

U zij de glorie, opgestane Heer’,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stfromen daalde d’ engel af,
heeft de steen genomen van ‘'t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer’,

Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blij en welgezind
en zegt telkenkere: “Christus overwint!”

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

Die mij heeft genezen, Die mij vrede geefte
In Zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groof,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.



Gebed

Schriftlezing: Psalm 42

1

2

Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach.

Zoals een hert schreeuwt naar de watersfromen, zo schreeuwt mijn ziel toft U, o
God!

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om
voor Gods aangezicht fe verschijnen?

Mijn tranen zijn mij fot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mijj
zeggen: Waar is uw God?

Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeging in de stoet en met hen
optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende
menigte.

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij¢ Hoop op God, want ik zal
Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezichft.

Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan U vanuit het land van
de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het laaggebergte.

Watervloed roept tot watervioed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en
Uw golven zijn over mij heen gegaan.

Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden; ‘s nachts zal Zijn lied
bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven.

lk zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij¢ Waarom ga ik in het zwart
gehuld, door de onderdrukking van de vijand?2

Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn fegenstanders mij, omdat zij de
hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij¢ Hoop op God, want
ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn
God.

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 3

‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen, O mijn ziel, wat buigt g' u neder,
schreeuwt niet sterker naar ‘t genot waartoe zijt g’ in mij onfruste

van de frisse waterstromen, Voed het oud vertrouwen weder,
dan mijn ziel verlangt naar God. zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust,

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER'; want Gods goedheid zal uw druk
God des levens, ach, wanneer eens verwiss'len in geluk.

zal ik naad’ren voor Uw ogen, Hoop op God, sla ‘'t oog naar boven,
in Uw huis Uw naam verhogen? want ik zal Zijn naam nog loven.

Overdenking



Zingen: Psalm 42 vers 5 en 7

Maar de HEER' zal uitkomst geven O mijn ziel, wat buigt g’ u neder,

Hij, Die ‘s daags Zijn gunst gebiedt. waartoe zijt g’ in mij ontruste

‘k Zal in dit vertrouwen leven Voed het oud vertrouwen weder,

en daf melden in mijn lied; zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust!

'k zal Zijn lof zelfs in den nacht Menigwerf heeft Hij uw druk

zingen, daar ik Hem verwacht, doen verand'ren in geluk.

en mijn hart, wat mij moog’ treffen, Hoop op Hem, sla ‘t oog naar boven,

tot den God mijns levens heffen. ik zal God, mijn God, nog loven!
Dankgebed

Zingen: Psalm 68 vers 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag

met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

wie zou die hoogste Majesteit

dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil,

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil
ons ‘'t eeuwig, zalig leven.

Hij kan, én wil, én zal in nood,

zelfs bij het naad’ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Zegen

Dankwoord namens de familie

Uitleidend orgelspel: ‘Een toekomst vol van hoop'’

‘U geeft een toekomst vol van hoop,
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders U alleen

leidt ons door dit leven heen.’



