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Inleidend orgelspel: Psalm 116

God heb ik lief, want die gefrouwe HEER’

hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zjjn oor, 'k roep fot Hem, al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hjf redt mij keer op keer.

Opening

Zingen: Psalm 73 vers 12 en 13

12 *k Zal dan gedurig bij U zijn * Wien heb ik nevens U omhoog,

in al mijn noden, angst en pijn; wat zou mijn hart, wat zou mijn oog

U al mijn liefde waardig schatten, op aarde nevens U toch lusten?2

wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten!  Niets is er, waar ik in kan rusten.

Gij zult mij leiden door Uw raad, Bezwijkt dan ooit in bift're smart

o God, mijn heil, mijn Toeverlaat, of bangen nood mijn vlees en hart,
en mij, hiertoe door U bereid, zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
opnemen in Uw heerlijkheid. mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Herinneringen aan Gert

Zingen: ‘De Heer is mijn Herder’ vers 1,2 en 5

' De Heer’ is mijn Herder! 2 De Heer’ is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust. Hij waakt voor mijn ziel,

Hij zal mij geleiden Hij brengt mij op wegen
naar grazige weiden; van goedheid en zegen,

Hij voert mij al zachtkens Hij schraagt m’, als ik wankel,
aan waatren der rust. Hij draagt m’, als ik viel.

> De Heer' is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!

'k Zal immer verkeeren

in 't huis mijnes Heeren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’ altijd.

Gebed



Schriftlezing: Filippenzen 4 vers 1 -9

1

Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en
kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden!

Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere.

Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met
mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere
medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan.

Verblijd u alfijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en
smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw
gedachten bewaken in Christus Jezus.

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat
rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iefs
prijzenswaardigs is, bedenk dat.

Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe daf; en
de God van de vrede zal met u zijn.

Overdenking n.a.v. Filippenzen 4 vers 6 en 7

Zingen: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’

'Lichtstad met uw paarlen poorten wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit Uw heerlikheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen franen, in het nieuw Jeruzalem

2 Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water door de gouden Godsstad vioeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem

3 Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen franen in het nieuw Jeruzalem

Gebed



Zingen: ‘Een toekomst vol van hoop’

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U nief,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
(Refrein)

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.
(Refrein 2x)

Mededelingen

Luisterlied: ‘Dwars door alle franen heen’

Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

Leer mjj volgen zonder vragen, Vader, wat Gjj doet is goed!
Leer mjj slechts het heden dragen met een rustiq, kalme moed!



