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Inleidend orgelspel: ‘Veilig in Jezus’ armen’
 	 Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart, 
	 daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 
	 Hoor, ‘t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vreê, 
	 ruisend uit ‘s hemels zalen, over de glazen zee.

Welkom

Zingen: ‘Vaste rots van mijn behoud’ vers 1 en 2
 	 1 Vaste rots van mijn behoud,	 2 Jezus, niet mijn eigen kracht,
	 als de zonde mij benauwt,	 niet het werk door mij volbracht,
	 laat mij steunen op Uw trouw,	 niet het offer, dat ik breng,
	 laat mij rusten in Uw schauw,	 niet de tranen, die ik pleng,
	 waar het bloed door U gestort,	 schoon ik ganse nachten ween,
	 mij de bron des levens wordt.	 kunnen redden, U alleen.

	
Gebed

Zingen: Psalm 138 vers 1 en 4  
 	 1 ‘k Zal met mijn ganse hart Uw eer	 4 Als ik, omringd door tegenspoed,	
	 vermelden, HEER’, U dank bewijzen.	 bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
	 ‘k Zal U in ‘t midden van de goôn,	 Is ‘t, dat mijns vijands gramschap brandt,
	 op hogen toon met psalmen prijzen.	 Uw rechterhand zal redding geven.
	 Ik zal mij buigen op Uw eis,	 De HEER’ is zo getrouw als sterk,
	 naar Uw paleis, het hof der ho - ven,	 Hij zal Zijn werk voor mij volen - den.
	 en om Uw gunst en waarheid saam,	 Verlaat niet wat Uw hand begon,
	 Uw groten naam eerbiedig loven.	 o Levensbron, wil bijstand zenden.	

Schriftlezing: Romeinen 8 vers 31 - 39 
31	 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen  
	 ons zijn?
32	 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgege- 
	 ven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
33	 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het  
	 Die rechtvaardigt.
34	 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook 
	 opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
35	 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of  
	 vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36	 Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij  



	 worden beschouwd als slachtschapen.
37	 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
38	 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch  
	 overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
39	 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden  
	 van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Overdenking: ‘Als God voor ons is’

Zingen: Psalm 118 vers 7
	 7 De HEER’ is mij tot hulp en sterkte:
	 Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
	 Hij was het, Die mijn heil bewerkte,
	 dies loof ik Hem mijn leven lang.
	 Men hoort der vromen tent weergalmen
	 van hulp en heil, ons aangebracht.
	 Daar zingt men blij met dankb’re psalmen:
	 “Gods rechterhand doet grote kracht”. 

Dankgebed en voorbede

Dankwoord namens de familie

Zingen: ‘Houdt Gij mijn handen beide’ vers 1 en 3
 	 1 Houd Gij mijn handen beide met kracht omvat,
	 geef mij Uw vast geleide op ’t smalle pad.
	 Alleen kan ik niet verder, geen enk’le schree,
	 neem trouwe zieleherder, mij met U mee.

	 3 En blijft m’ ook soms verborgen Uw grote macht,
	 Gij voert mij tot de morgen ook door de nacht.
	 Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,
	 tot ik aan d’ eeuw’ge stranden de ruste vind.

Uitleidend orgelspel: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’
 	 Lichtstad met uw paarlen poorten, wond’re stad zo hoog gebouwd.
	 Nimmer heeft men op deez’ aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.
	 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar Zijn liefdesstem.
	 Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.



Als het donker wordt

Wees maar niet bang wanneer de nacht gaat komen:
Juist als het donker is, ben Ik je zeer nabij.

Ik wil Mijn liefde over je doen stromen,
mijn moede kind – vertrouw je toe aan Mij.

Ik zal je helpen om je pijn te dragen,
want Ik droeg ook Mijn deel aan smart en pijn.

Geef Mij je hand. Durf je het zó te wagen
met Mij te gaan? Ik zal je Helper zijn.

Wees maar niet bang, kind, want je zult Mij vinden
wanneer je over ’t water loopt, recht naar Mij heen.

Je zult niet zinken: Ik beveel de winden
en stil de storm. Ik laat je nóóit alleen. 

(Uit: Een open hand uit de hemel
door Nel Benschop)


