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Welkom

Pianospel tijdens het binnendragen: AIR van J.S. Bach

Zingen: Grooft is Uw frouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer,

mijn God en Vader.

Eris geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik onfrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,

dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is uw frouw, o Heer,
groot is uw frouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw frouw, o Heer,

aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de foekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Gedicht door Wil

Bijdrage van Hilde



Zingen: Daar juicht een tfoon

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;

een heerlijk morgenlicht breekt aan:

de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.

Hij steeg uit ‘'t graf door Vaders kracht,
want Hijis God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;

wie in geloof op Jezus zieft,

die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer' is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlikheid.

Bijdrage van Esther

Bijdrage van Gido: Hymm of Heaven

Where pain is gone and mercy fills the streets
7o look upon the One who bled fo save me
And walk with Him for all eternity

There will be a day when all will bow before Him

There will be a day when death will be no more
Standing face fo face with He who died and rose again
Holy, holy is the Lord

And every prayer we prayed in desperation

The songs of faith we sang through doubt and fear
In the end, we'll see that it was worth it

When He returns fo wipe away our fears



There will be a day when all will bow before Him

There will be a day when death will be no more
Standing face fo face with He who died and rose again
Holy, holy is the Lord

And on that day, we join the resurrection
And stand beside the heroes of the faith
With one voice, a thousand generations
Sing, “Worthy is the Lamb who was slain”

And on that day, we join the resurrection
And stand beside the heroes of the faith
With one voice, a thousand generations
Sing, “Worthy is the Lamb who was slain”
“Forever He shall reign”

So let it be foday we shout the hymn of Heaven

With angels and the saints, we raise a mighty roar
Glory to our God who gave us life beyond the grave
Holy, holy is the Lord

So let it be today we shout the hymn of Heaven

With angels and the saints, we raise a mighty roar
Glory to our God who gave us life beyond the grave
Holy, holy is the Lord

Holy, holy is the Lord

Holy, holy is the Lord

Zingen: Jezus, ik houd van U

Jezus, ik houd van U,

‘k heb U lief Heer, boven alle dingen.
Al wat in mijis verlangt te zingen:
Jezus, ik houd van U.

Bijdrage van Melvin



Zingen: Op die dag

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,

heel de oude wereld verdwijnt;

de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,

alle zorg en wanhoop verdwijnt;

de angst voorbij.

Refrein: Op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in cog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn2

En U maakt ons anders en nieuw,

op die dag.

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,

dan zien we uw macht en uw pracht,
op die dag.

Refrein 2x

Eenmaal, oog in cog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn2

En U maakt ons anders en nieuw.

Ja, U maakt ons anders en nieuw.

U maakt ons anders en nieuw

op die dag.

Refrein

Bijdrage door Andrea namens Rafaél Terschelling



Toespraak door Henk Everts namens Christengemeente Life

Slotwoorden door de begrafenisondernemer

Zingen: U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer.

U zij de victorie, nu en immer weer.

Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af.
Heeft de steen genomen,van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer.

U zij de victorie, nu en immer meer.

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer.

Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind.
En zegt telkens kere, Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer.

U zij de victorie, nu en immer meer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft.

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot.
Nietfs heb ik te vrezen, in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer.

U zij de victorie, nu en immer meer.

Pianospel tijdens het vitdragen: Ik zal er zijn






