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Inleidend orgelspel: ‘De kracht van Uw liefde’

Heer ik kom fot U neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb onfdekt, dat als ik aan Uw voefen ben,
frofs en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

Houd mijn vast, laat uw liefde sfromen.

Houd mij vast, heel dichtblj uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Opening

Zingen: Psaim 116 vers 1,2 en 3

God heb ik lief; want die getrouwe HEER’

hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Ik lag gekneld in banden van den dood,

daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
ik was benauwd, omringd door droefenissen,
maar riep den HEER' dus aan in al mijn nood:

“Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!”
Toen hoorde God, Hijis mijn liefde waardig.
De HEER' is groot, genadig en rechtvaardig,
en onze God ontfermt zich op 't gebed.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 25 vers 1 - 15

! Een psalm van David. Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op,

2 mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden
niet van vreugde over mij opspringen.

3 Ja, dllen die U verwachten, worden niet beschaamd; beschaamd worden zij die
zonder reden frouweloos handelen.



HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.

Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht
ik de hele dag.

Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid, want die zijn van
eeuwigheid.

Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen; denkt U aan
mij naar Uw goedertierenheid, omwille van Uw goedheid, HEERE.

Goed en waarachtig is de HEERE, daarom onderwijst Hij zondaars in de weg.

Hij leidt zachtmoedigen in het recht, Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.

Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw voor wie Zijn verbond en
Zijn getuigenissen in acht nemen.

Omwille van Uw Naam, HEERE, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.
Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet
kiezen.

Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten.
Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun
bekend.

Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit
het net.

Overdenking n.a.v. Psalm 25 vers 4 - 6

'HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.

Leid mij in Uw waarheid en leer mij,

want U bent de God van mijn heil, U verwacht ik de hele dag.
Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid,
want die zijn van eeuwigheid.’

Zingen: Psalm 25 vers 2 en 3

HEER’, ai, maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G’ Uw freden wendft:
leid mij in Uw waarheid, leer

ijv'rig mij Uw wet betrachten,

want Gij zijt mijn heil, o HEER’,

‘k Blijf U al den dag verwachten.



Denk aan't vaderlik meédogen,
HEER’, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriend’lijk’ ogen,
zijn bij U van eeuwigheid.

Sla de zonden nimmer ga,

die mijn jonkheid heeft bedreven;
denk aan mij toch in gend,

om Uw goedheid eer te geven.

Gebed

Zingen: ‘Abba, Vader’

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe,

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen,

dat mijn wil voor eeuwig zij,

d’'Uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen.

Uitleidend orgelspel: ‘Blijf mij nabij’

Bljjf mij nabij, wanneer het duister daalt.

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalft.
Andere helpers, Heer, ontvallen mi.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabijj.



