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Inleidend orgelspel: ‘Als g’ in nood gezeten’

Woord van welkom

Votum

Zingen: Psalm 138 vers 4
 	 Als ik, omringd door tegenspoed,
	 bezwijken moet,
	 schenkt Gij mij leven.
	 Is ‘t, dat mijns vijands gramschap brandt,
	 Uw rechterhand
	 zal redding geven.
	 De HEER’ is zo getrouw als sterk,
	 Hij zal Zijn werk
	 voor mij volen - den.
	 Verlaat niet wat Uw hand begon,
	 o Levensbron,
	 wil bijstand zenden.

Gebed

Schriftlezing: Johannes 11 vers 17 - 36
17	 Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag.
18	 Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadiën daarvandaan.
19	 En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te 
	 troosten over hun broer.
20	 Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar Maria  
	 bleef in huis zitten.
21	 Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet 
	 gestorven zijn,
22	 maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.
23	 Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan.



24	 Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de 
	 laatste dag.
25	 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal  
	 leven, ook al was hij gestorven,
26	 en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?
27	 Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God,  
	 Die in de wereld komen zou.
28	 En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt  
	 en zei: De Meester is er en Hij roept u.
29	 Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar Hem toe.
30	 Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha  
	 Hem tegemoetgekomen was.
31	 Toen dan de Joden, die met haar in het huis waren en haar troostten, zagen dat  
	 Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden: Zij gaat naar  
	 het graf om daar te huilen.
32	 Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en Hem zag, viel zij aan Zijn voeten en zei  
	 tegen Hem: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.
33	 Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen,  
	 zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in 
	 beroering.
34	 En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom het zien.
35	 Jezus weende.
36	 De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 5
 	 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
	 schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
	 van de frisse waterstromen,
	 dan mijn ziel verlangt naar God.
	 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;
	 God des levens, ach, wanneer
	 zal ik naad’ren voor Uw ogen,
	 in Uw huis Uw naam verhogen? 

	 Maar de HEER’ zal uitkomst geven
	 Hij, Die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
	 ‘k Zal in dit vertrouwen leven
	 en dat melden in mijn lied;
	 ‘k zal Zijn lof zelfs in den nacht
	 zingen, daar ik Hem verwacht,
	 en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
	 tot den God mijns levens heffen. 



Overdenking n.a.v. Johannes 11 vers 35

Zingen: Psalm 116 vers 4 en 5
 	 D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.
	 ‘k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
	 Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder:
	 gij zijt verlost, God heeft u welgedaan!

	 Gij hebt, o HEER’, in ‘t dood’lijkst tijdsgewricht
	 mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen,
	 mijn voet geschraagd; dies zal ik voor Gods ogen
	 steeds wandelen in ‘t vrolijk levenslicht.

Dankgebed en zegenbede

Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge‘ vers 1 en 2
 	 Wat de toekomst brengen moge,
	 mij geleidt des Heeren hand;
	 moedig sla ik dus de ogen
	 naar het onbekende land.
	 Leer mij volgen zonder vragen;
	 Vader, wat U doet is goed!
	 Leer mij slechts het heden dragen
	 met een rustig kalme moed!

	 Heer’, ik wil Uw liefde loven,
	 al begrijpt mijn ziel U niet.
	 Zalig hij, die durft geloven,
	 ook wanneer het oog niet ziet.	
	 Schijnen mij Uw wegen duister,
	 zie, ik vraag U niet: waarom?
	 Eenmaal zie ik al Uw luister,
	 als ik in Uw hemel kom!

Uitleidend orgelspel: Psalm 121


