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Inleidend orgelspel: Psalm 116 vers 1

God heb ik liet; want die gefrouwe HEER

Hoort mijjne stem, mijjn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijin oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;,
Hij schenkt mij hulp, Hjj redt mij keer op keer.

Opening

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 3

‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad’'ren voor Uw ogen,

In Uw huis Uw naam verhogen?

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontruste

Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;

Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.

Hoop op God, sla ‘'t oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.

Gebed



Schriftlezingen
Psalm 37 vers 1 -5

1

Een psalm van David. Onfsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die
onrecht doen.

Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene gras-
scheutjes zullen zij afvallen.

Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met
getrouwigheid.

En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.
Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;

[ Petrus5vers 1 -7

1

3

De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en
getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlikheid, die
geopenbaard zal worden:

Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit
bedwang, maar gewilliglik; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig
gemoed;
Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, maar als voor-
beelden der kudde geworden zijnde.

En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon
der heerlijkheid behalen.

Desgeliiks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onder-
danig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaar
digen, maar den nederigen geeft Hij genade.

Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner
fijd.

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Overdenking n.a.v. 1 Petrus 5 vers 7




Orgelspel: ‘Beveel gerust uw wegen’

Gebed

Zingen: Psalm 68 vers 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘'t eeuwig, zalig leven;

Hij kan, én wil, én zal in nood,

Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Uitleidend orgelspel: Psalm 84 vers 2

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In 't kunstig nest bjj Uw altaren,

Bjj U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestadg U prijst en eerbied toont.



