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Inleidend orgelspel: Psalm 32

4 Gjj zijit mij, HEER', ter schuilplaats in gevaren,

Gif zult mij voor benauwdheid frouw bewaren.

G’ omringt me, daar Gij mijj in ruimte stelf,

met blij gezang, dat mijn verlossing meldft.

Miin leer zal u, o mens, naar 't recht doen hand’len
en wijzen u den weg, dien gij zult wand'len.

Ik zal u frouw verzellen met mijn raad,

terwijil mijn oog op u gevestigd staat.

Welkom

Zingen: Psalm 84 vers 2 en 6

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER'!
De zwaluw legt haar jongskens neer
in ‘t kunstig nest bij Uw altaren.

Bij U, mijn Koning en mijn God,
verwacht mijn ziel een heilrijk lot,
geduchte HEER' der legerscharen!
Welzalig hij, die bij U woonf,
gestadg U prijst en eerbied toont.

Want God, de HEER’, zo goed, zo mild,
is t' allen tijd een zon en schild.

Hij zal genaad’ en ere geven.

Hij zal hun 't goede niet in nood
onthouden, zelfs niet in de dood,

die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER', die op U bouwt

en zich geheel aan U verfrouwt!

Gebed



Schriftlezing: Psalm 73 vers 23 - 28

2 |k zal echter voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen.

24U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.

2 Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op
de aarde.

2% Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en
voor eeuwig mijn deel.

2 Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omkomen; U verdelgt allen
die als in hoererij U verlaten.

2 Maar wat mij befreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem
mijn toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.

Verkondiging n.a.v. Psalm 32 vers 8

‘Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;,
ik geef raad, mijn oog is op U’

Zingen: Psalm 147 vers 6

De HEER' betoont Zijn welbehagen

aan hen, die need’rig naar Hem vragen,
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden

en door Zijn hand zich laten leiden,

die, hoe het ook moog' tegenlopen,
gestadig op Zijn goedheid hopen.

O Salem, roem den HEER' der heren,

wil Uwen God, o Sion, eren!

Gebed om Gods kracht

Zingen: Psalm 42 vers 3en 5

O mijn ziel, wat buigt g' u neder,
waartoe zijt g' in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder,
zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust,

want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss'len in geluk.

Hoop op God, sla ‘t oog naar boven,
want ik zal Zijn naam nog loven.



Maar de HEER’ zal uitkomst geven
Hij, Die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
‘k Zal in dit vertrouwen leven

en dat melden in mijn lied;

‘k zal Zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,

en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
tot den God mijns levens heffen.

Zegenbede

Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge

Wat de foekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren handad;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gjj doet is goed!

Leer mij slechfts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!



