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Inleidend orgelspel: ‘Blijf bij mij, Heer’
  Blijf bij mij, Heer’, want d’ avond is nabij.
 De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
 Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
 der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

Votum

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 5
  ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
 schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
 van de frisse waterstromen, 
 dan mijn ziel verlangt naar God.
 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;
 God des levens, ach, wanneer
 zal ik naad’ren voor Uw ogen,
 in Uw huis Uw naam verhogen?

 Maar de HEER’ zal uitkomst geven
 Hij, Die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven
 en dat melden in mijn lied;
 ‘k zal Zijn lof zelfs in den nacht
 zingen, daar ik Hem verwacht,
 en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 tot den God mijns levens heffen.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 37 vers 1 - 6  
1 Een psalm van David. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd  
 niet wie onrecht doen.
2 Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwel- 
 ken.
3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met  
 trouw.
4 Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
5  Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.
6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht  
 doen stralen als de middagzon.



Overdenking

Zingen: Psalm 84 vers 2 en 3
 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER’!
 De zwaluw legt haar jongskens neer
 in ‘t kunstig nest bij Uw altaren.
 Bij U, mijn Koning en mijn God,
 verwacht mijn ziel een heilrijk lot,
 geduchte HEER’ der legerscharen! 
 Welzalig hij, die bij U woont,
 gestaâg U prijst en eerbied toont.

 Welzalig hij, die al zijn kracht
 en hulp alleen van U verwacht,
 die kiest de welgebaande wegen.
 Steekt hen de hete middagzon
 in ‘t moerbeidal, Gij zijt hun bron
 en stort op hen een milden regen,
 een regen, die hen overdekt,
 verkwikt en hun tot zegen strekt.

  
Gebed

Zingen: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’
  Lichtstad met uw paarlen poorten  
 Wond’re stad zo hoog gebouwd
 Nimmer heeft men op deez’ aarde
 Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten     
 Luist’ren naar zijn liefdesstem
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 In het nieuw Jeruzalem

 Heilig oord vol licht en glorie 
 Waar de boom des levens bloeit
 En de stroom van levend water
 Door de gouden godsstad vloeit
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
 Luist’ren naar zijn liefdesstem
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 In het nieuw Jeruzalem



 Wat een vreugde zal dat wezen
 Straks vereend te zijn met Hem
 In die stad met paarlen poorten
 In het nieuw Jeruzalem
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
 Luist’ren naar zijn liefdesstem
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 In het nieuw Jeruzalem

Dankwoord

Zegenbede

Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge’
 Wat de toekomst brengen moge,
 mij geleidt des Heren hand;
 moedig sla ik dus de ogen
 naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen;
 Vader, wat Gij doet is goed!
 Leer mij slechts het heden dragen
 met een rustig, kalme moed!


