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Inleidend orgelspel: Psalm 121
  ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
 vanwaar ik dag en nacht
 des Hoogsten bijstand wacht.
 Mijn hulp is van den HEER alleen,
 Die hemel, zee en aarde
 eerst schiep, en sinds bewaarde.

Welkom

Aansteken van de kaarsen: door de achterkleinkinderen

Gebed

Zingen: ‘De rivier’
  Al mijn zonden, al mijn zorgen,
 neem ik mee naar de rivier.
 Heer, vergeef mij en genees mij.
 Vader, kom, ontmoet mij hier.

 Want dit water brengt nieuw leven
 en verfrist mij elke dag.
 ‘t Is een stroom van Uw genade,
 waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

 Refrein:  Here Jezus, neem mijn leven,
  ik leg alles voor U neer.
  Leid mij steeds weer naar het water;
  ‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

 Kom ontvang een heel nieuw leven,
 kom en stap in de rivier.
 Jezus roept je, Hij verwacht je
 en Hij zegt: “ontmoet mij hier”.
 
 Refrein

 Leid mij steeds weer naar het water;
 ‘k wil U daar ontmoeten, Heer.



Schriftlezing: Mattheus 11 vers 25 - 30
25 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en  
 van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen  
 hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.
26 Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.
27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon  
 dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de  
 Zoon het wil openbaren.
28  Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van  
 hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Overdenking n.a.v. Mattheus 11 vers 28
 ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven’

Zingen: ‘De kracht van Uw liefde’
 Heer ik kom tot U
 Neem mijn hart verander mij
 Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
 Want Heer ik heb ontdekt, 
 dat als ik aan uw voeten ben, 
 trots en twijfel wijken, 
 voor de kracht van Uw liefde

 (Refrein) Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
  Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
  Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
  Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
  En de kracht van Uw liefde.
 
 Heer kom dichter bij, 
 dan kan ik Uw schoonheid zien
 En Uw liefde voelen diep in mij
 en Heer leer mij Uw wil, 
 zodat ik U steeds dienen kan. 
 En elke dag mag leven
 Door de kracht van Uw liefde
 
 Refrein (2x)



Gebed

Zingen: Psalm 43 vers 4 en 5
  Dan ga ik op tot Gods altaren,  Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
 tot God, mijn God, de bron van vreugd;  Wat zijt g’ onrustig in uw lot?
 dan zal ik, juichend, stem en snaren  Berust in ‘s HEEREN welbehagen;
 ten roem van Zijne goedheid paren,  Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
 Die, na kortstondig ongeneugt’,  Uw hoop herleev’, naar Zijn gebod;
 mij eindeloos verheugt.  mijn redder is mijn God.

Dankwoord: door Hans

Uitleidende muziek: ‘Dwars door alle tranen heen’
 Hier op de grens van het bestaan, laten we jou met tranen gaan.
 We zijn ontheemd, verdrietig en verward.
 Wij bidden: “Houd ons overeind, God geef Uw licht in deze tijd.”
 Niet meer compleet, er is een leegte in ons hart.

 ‘t Is geen vaarwel, maar een tot ziens, toch overheerst nu het verdriet.
 Wij laten los, goede God, houdt U ons vast.
 Het missen blijft, het gaat niet weg, dit is voortaan een lege plek.
 Wij moeten door, maar ‘t wordt niet meer hoe het was.

 Refrein:  In onze onmacht geef ons kracht
  In ons verdriet geef ons troost
  In onze leegte vult U ons hart
  Dwars door de dood geeft U hoop

 Het einde is een nieuw begin, de dood verliest, het leven wint.
 Het laatste woord is aan God, aan God alleen.
 In Jezus is de dood niet meer, Hij brak de ban, aan Hem de eer.
 Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen.
 Wij moeten door, maar ‘t wordt niet meer hoe het was.

 Refrein

 Leven voor wie U gelooft
 Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen


