
Liturgie

voor de rouwdienst
voorafgaand aan de begrafenis van 

Maria van de Krol
- Marie -

28 oktober 1933        |      28 maart 2025

Vrijdag 4 april 2025 om 10.00 uur 
Locatie:  Hervormde Kerk te Kootwijkerbroek
Voorganger:  ds. P. Vroegindeweij
Organist: Arjan Blankespoor





Inleidend orgelspel: ‘k Stel mijn vertrouwen
 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
 Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
 Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
 ‘k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij.

Votum

Voorlezen rouwkaart

Zingen: Psalm 84 vers 3 en 6
 Welzalig hij, die al zijn kracht
 en hulp alleen van U verwacht,
 die kiest de welgebaande wegen.
 Steekt hen de hete middagzon
 in ‘t moerbeidal, Gij zijt hun bron
 en stort op hen een milden regen,
 een regen, die hen overdekt,
 verkwikt, en hun tot zegen strekt.

 Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
 is t’ allen tijd een zon en schild.
 Hij zal genaad’ en ere geven.
 Hij zal hun ‘t goede niet in nood
 onthouden, zelfs niet in de dood,
 die in oprechtheid voor Hem leven.
 Welzalig, HEER, die op U bouwt
 en zich geheel aan U vertrouwt.

Gebed



Schriftlezing: Psalm 73 vers 21 - 28
21 Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd,
22 hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets! Ik was een redeloos dier bij U.
23  Ik zal echter voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen.
24  U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.
25  Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de  
 aarde.
26 Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor  
 eeuwig mijn deel.
27 Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omkomen; U verdelgt allen die als  
 in hoererij U verlaten.
28  Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn  
 toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.

Zingen: Psalm 145 vers 3 en 6
 Zij zullen, uit de volheid van ‘t gemoed,
 gedachtig aan den milden overvloed
 van Uwe gunst, die roemen bij elkeen,
 en juichen van al Uw gerechtigheên.
 De HEER is goed en vriend’lijk en weldadig,
 barmhartig, mild, lankmoedig en genadig!
 Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken,
 Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken.

 De HEER’ is recht in al Zijn weg en werk,
 Zijn goedheid kent in ‘t gans heelal geen perk.
 Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht,
 Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht,
 dat ongeveinsd, in ‘t midden der ellenden
 zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden.
 Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen:
 hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

Overdenking: ‘Dicht bij de goede God’



Zingen: Psalm 42 vers 3 en 5
 O mijn ziel, wat buigt g’ u neder,
 waartoe zijt g’ in mij ontrust?
 Voed het oud vertrouwen weder,
 zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust,
 want Gods goedheid zal uw druk
 eens verwiss’len in geluk.
 Hoop op God, sla ‘t oog naar boven,
 want ik zal Zijn naam nog loven.

 Maar de HEER zal uitkomst geven
 Hij, Die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven
 en dat melden in mijn lied;
 ‘k zal Zijn lof zelfs in den nacht
 zingen, daar ik Hem verwacht,
 en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 tot den God mijns levens heffen.

Dankgebed

Zingen: Psalm 97 vers 7 
 Gods vriend’lijk aangezicht
 heeft vrolijkheid en licht
 voor all’ oprechte harten
 ten troost verspreid in smarten.
 Juicht, vromen, om uw lot,
 verblijdt u steeds in God,
 roemt, roemt Zijn heiligheid!
 Zo word’ Zijn lof verbreid
 voor al dit heilgenot.

Zegengebed



Dankwoord: door neef Mario (naamgenoot van Marie)

Uitleidend orgelspel: Ruwe stormen mogen woeden
 Ruwe stormen mogen woeden,
 alles om mij heen zij nacht,
 God, mijn God zal mij behoeden,
 God houdt voor mijn heil de wacht.
 Moet ik lang Zijn hulp verbeiden,
 Zijne liefde blijft mij leiden:
 door een’ nacht, hoe zwart, hoe dicht,
 voert Hij mij in ‘t eeuwig licht.





Kruisdragen

Achter Jezus ’t kruis te dragen,
weet gij wat dat zeggen wil?
Heel uw leven zonder klagen,

willen wat uw Heiland wil!

Ied’re dag en elke morgen,
leven uit Zijn hand alleen

en te weten: God zal zorgen
in de bangste tegenheên!

Morren maakt de last niet minder.
Moed alleen, vermindert haar.

Neem uw kruis op, wat het zijn moogt,
God weegt niemands last te zwaar.


