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Inleidend orgelspel: ‘Abba, Vader’
	 Abba, Vader, U alleen,	 Abba, Vader, laat mij zijn,
	 U behoor ik toe,	 slechts van U alleen,
	 U alleen doorgrondt mijn hart,	 dat mijn wil voor eeuwig zij,
	 U behoort het toe.	 d’Uwe en anders geen.
	 Laat mijn hart steeds vurig zijn,	 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
	 U laat nooit alleen,	 laat mij nimmer gaan,
	 Abba, Vader, U alleen,	 Abba, Vader, laat mij zijn,
	 U behoor ik toe.	 slechts van U alleen.

	
Welkom

Zingen: ‘Grote God, wij loven U’ vers 1 en 3
	 Grote God, wij loven U,	 Heer, ontferm u over ons,
	 Heer, o sterkste aller sterken!	 open uwe vaderarmen,
	 Heel de wereld buigt voor U	 stort uw zegen over ons,
	 en bewondert uwe werken.	 neem ons op in uw erbarmen.
	 Die Gij waart te allen tijd,	 Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
	 blijft Gij ook in eeuwigheid.	 neem ons in genade aan.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 23 
1 	Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
2	 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille 
	 wateren.
3	 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille  
	 van Zijn Naam.
4	 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad  
	 vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5	 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft  
	 mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
6	 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn  
	 leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.



Zingen: ‘De Heer is mijn Herder’ vers 1 en 3
	 De HEER is mijn Herder!	 De HEER is mijn Herder!
	 ’k Heb al wat mij lust.	 Al dreigt ook het graf,
	 Hij zal mij geleiden	 geen kwaad zal ik vrezen,
	 naar grazige weiden.	 Gij zult bij mij wezen;
	 Hij voert mij al zachtkens	 o HEER, mij vertroosten
	 aan waatren der rust	 uw stok en uw staf!

Schriftlezing: Johannes 10 vers 11 - 16
11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom  
	 heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf  
	 grijpt ze en drijft de schapen uiteen.
13	En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen  
	 bekommert.
14	Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,
15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de 
	 schapen.
16	 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet  
	 Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde  
	 en één Herder.

Zingen: Psalm 121 vers 1 en 2
	 ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,	 Hij is, al treft u ‘t felst verdriet,	
	 vanwaar ik dag en nacht	 uw Wachter, Die uw voet
	 des Hoogsten bijstand wacht.	 voor wankelen behoedt.
	 Mijn hulp is van den HEER’ alleen,	 Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
	 Die hemel, zee en aarde	 geen kwaad zal u genaken:
	 eerst schiep en sinds bewaarde.	 de HEER’ zal u bewaken.

	
Overdenking



Zingen: ‘Jezus ga ons voor’ vers 1 en 4
	 Jezus, ga ons voor	 In de woestenij,	
	 deze wereld door,	 Heer’, blijf ons nabij
	 en U volgend op Uw schreden	 met Uw troost en met Uw zegen
	 gaan wij moedig met U mede.	 tot aan ‘t eind van onze wegen.
	 Leid ons aan Uw hand	 Leid ons op Uw tijd
	 naar het vaderland.	 in Uw heerlijkheid.

Dankgebed en zegenbede

Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge’ vers 1, 2 en 4
	 Wat de toekomst brengen moge,
	 Mij geleidt des Heeren hand;
	 moedig sla ik dus de oogen
	 naar het onbekende land.
	 Leer mij volgen zonder vragen;
	 Vader, wat Gij doet is goed!
	 Leer mij slechts het heden dragen
	 met een rustig kalmen moed!

	 Heer, ik wil Uw liefde loven,
	 al begrijpt mijn ziel U niet.
	 Zalig hij, die durft gelooven,
	 ook wanneer het oog niet ziet.
	 Schijnen mij Uw wegen duister,
	 zie, ik vraag U niet: waarom?
	 Eenmaal zie ik al Uw luister,
	 als ik in Uw hemel kom!

	 Waar de weg mij brengen moge,
	 aan des Vaders trouwe hand
	 loop ik met gesloten oogen
	 naar het onbekende land.

 


