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Inleidende muziek: ‘Blowin’ in the wind'’

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaarsen, luistermuziek: 'Viammetjes

Zingen: 'Een mens te zijin op aarde’ vers 1,4, 5en 6

Een mens te zijn op aarde,

is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde

is leven van de wind.

De mensen hebben zorgen

het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.

Wie kent de dag van morgen?

De dood komt lang verwacht.

Een mens te zijn op aarde

is pijnlijk begenadigd zijn

en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde

als alles is volbracht.

Hoe zullen wij volbrengen

wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moete
Wij branden van verlangen

tot alles is voltooid.

Gebed

Luistermuziek: ‘My old man’



Persoonlijke woorden

Luistermuziek: ‘If | should fall behind’

Schriftlezingen
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Genesis 2

De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper
voor hem maken die bij hem past.’

Toen vormde Hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en
Hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven:
zoals hij elk levend wezen zou hoemen, zo zou het heten.

De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren,
maar hij vond geen helper die bij hem paste.

Toen liet de HEER God de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens
sliep nam Hij een van zijn ribben weg, en Hij sloot het lichaam weer op die
plaats.

Uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, bouwde de HEER God een
vrouw en Hij bracht haar bij de men:s.

Toen riep de mens uit: ‘Dit is ze!l Mijn eigen gebeente, mijn eigen viees en
bloed. Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit een man.’

Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hijj zich
aan zijn vrouw, en zij zullen één lichaam zijn.

Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet
voor elkaar.

Romeinen 13

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft,
heeft de wet vervuld.

Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet
op wat van een ander is’ — deze en alle andere geboden worden samen-
gevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in
de liefde.

Koorzang Shantykoor: ‘Die arm om mijn schouder’

Overdenking



Zingen: ‘'Liefde, eenmaal uitgesproken’ vers 1,2, 3 en 6

Liefde, eenmaal vitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen

als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,

laatste woord dat vrede maaki.

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde boven alle liefde,

die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Dankgebed en voorbeden

Zingen (staande) terwijl Manda en de (klein)kinderen om de kist staan:

Zegen Joop, Algoede,
neem hem in Uw hoede

en verhef Uw aangezicht
over hem en geef hem licht

Stort op onze bede,

in ons hart Uw vrede

en vervul ons met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen |

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!



Zingen tijdens het vitdragen: ‘Ga met God’ vers 1 - 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en froost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Luistermuziek: ‘Kom we gaan’



