
‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat
u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.’

Liturgie

voor de dankdienst voor
het leven van

Jan Oskam

06.07.1941     |    23.04.2025

Woensdag 30 april 2025 om 13.30 uur 
Locatie:  Emmaüskerk te Barneveld
Voorganger:  ds. Adriaan Plantinga
Organist/pianist: Ali de Boer



Inleidende muziek: ‘Daar is kracht in het bloed’

Drempelgebed

Zingen: ‘Abba Vader’

 Abba Vader U alleen
 U behoor ik toe.
 U alleen doorgrondt mijn hart
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn
 U laat nooit alleen.
 Abba Vader U alleen
 U behoor ik toe.

 Abba Vader laat mij zijn
 Slechts van U alleen.
 Dat mijn wil voor eeuwig zij
 D’uwe en anders geen.
 Laat mijn hart nooit koud zijn Heer
 Laat mij nimmer gaan.
 Abba Vader laat mij zijn
 Slechts van U alleen.

Woorden van herinnering: door Irka en Kees

Zingen: ‘Vaste rots van mijn behoud’ vers 1, 2 en 4

 Vaste Rots van mijn behoud
 Als de zonde mij benauwt
 Laat mij steunen op uw trouw
 Laat mij rusten in uw schauw
 Waar het bloed door U gestort
 Mij de bron des levens wordt



 Jezus niet mijn eigen kracht
 Niet het werk door mij volbracht
 Niet het offer dat ik breng
 Niet de tranen die ik pleng
 Schoon ik ganse nachten ween
 Kunnen redden Gij alleen

 Eenmaal als de stonde slaat
 Dat dit lichaam sterven gaat
 Als mijn ziel uit d’ aardse woôn
 Opklimt tot des Rechters troon
 Rots der eeuwen in Uw schoot
 Berg mijn ziele voor de dood

Schriftlezingen
Psalm 127 vers 1b

 Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER 
 de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.

Filippenzen 4 vers 6
 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem  
 in al uw gebeden. 

Zingen: ‘De kracht van uw liefde’
 Heer ik kom tot U
 Neem mijn hart verander mij
 Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
 Want Heer ik heb ontdekt,
 dat als ik aan uw voeten ben,
 trots en twijfel wijken,
 voor de kracht van Uw liefde. 

 Refrein:  Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
  Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
  Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
  Dan zweef ik op de wind,
  gedragen door Uw Geest,
  En de kracht van Uw liefde.



 Heer kom dichterbij,
 dan kan ik Uw schoonheid zien
 En Uw liefde voelen, diep in mij
 en Heer, leer mij Uw wil,
 zodat ik U steeds dienen kan.
 En elke dag mag leven
 Door de kracht van Uw liefde.

 Refrein (2x)

Overdenking

We luisteren naar: Hallelujah (Leonard Cohen)

Zingen: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’
 Lichtstad met uw paarlen poorten 
 wond’re stad zo hoog gebouwd,
 nimmer heeft men op deez’ aarde,
 ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.

 Refrein:  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
  luist’ren naar Zijn liefdesstem,
  daar geen rouw meer en geen tranen, 
  in het nieuw Jeruzalem.

 Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit.

 Refrein

 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,
 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein.



 Refrein

 Wat een vreugde zal dat wezen
 straks vereend te zijn met Hem
 in de stad met paarlen poorten
 in het nieuw Jeruzalem.
 
 Refrein

Dank- en voorbeden, stil gebed 

Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
 Ga met God en Hij zal met je zijn
 jou nabij op al je wegen
 met Zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 Ga met God en Hij zal met je zijn
 bij gevaar, in bange tijden
 over jou Zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 Ga met God en Hij zal met je zijn
 in zijn liefde je bewaren,
 in de dood je leven sparen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 Ga met God en Hij zal met je zijn
 tot wij weer elkaar ontmoeten
 in Zijn naam elkaar begroeten.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.



Reiszegen van Sint Patrick
 De Heer zij voor je,
 om je de rechte weg te wijzen.
 De Heer zij naast je,
 om je in Zijn armen te sluiten en je te behoeden. 
 De Heer zij achter je,
 om je te bewaren voor de listen van wie kwaad willen.
 De Heer zij onder je,
 om je op te vangen als je dreigt te vallen.
 De Heer zij in je,
 om je te troosten wanneer je verdrietig bent.
 De Heer zij rondom je, 
 om je te verdedigen wanneer gevaar dreigt. 
 De Heer zij boven je,
 om je te zegenen.
 Zo zegent jou de liefdevolle God,
 Vader, Zoon en Heilige Geest, amen. 

Woord van uitgeleide

Uitleidende muziek: ‘I did it my way’



- vervolg liturgie op de begraafplaats -

Nu het leven van Jan Oskam is voltooid vertrouwen wij hem toe aan God 
onze Vader bij wie de bron van het leven is en de gedachtenis van de 

namen.

Zijn lichaam leggen we in de schoot van de aarde en we dekken het toe: 
aarde tot aarde, stof tot stof, zoals een zaad gezaaid wordt tot de oogst. 
Blijven mag hij in de trouw van onze God, wachten mag hij op de zomer 

van de oogst.

Op deze plek, herenigd met Clara, mag hij rusten in verbondenheid met 
Jezus Christus, die als eerste is opgestaan uit de dood. Laat deze plaats 

voor ons blijven een tuin van gedenken. Hier mogen wij komen om de stilte 
te zoeken, om te gedenken wie ons zijn voorgegaan en reeds in het licht 

verkeren van de Opgestane Heer.

Onze Vader

Slotzegen

Dankwoord

De familie neemt als laatste afscheid.


