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Inleidend orgelspel: ‘Amazing grace’

Persoonlijk woord: door Ina en Arjan

Gedicht: door Leonie

Votum

Voorlezen rouwkaart

Zingen: Psalm 68 vers 10
 Geloofd zij God met diepst ontzag!
 Hij overlaadt ons, dag aan dag,
 Met Zijne gunstbewijzen.
 Die God is onze zaligheid;
 Wie zou die hoogste Majesteit
 Dan niet met eerbied prijzen?
 Die God is ons een God van heil;
 Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
 Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
 Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
 Zelfs bij het naad’ren van den dood,
 Volkomen uitkomst geven.

Gebed

Schriftlezingen: door Leanne

Hebreeën 11 vers 1 - 6
1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een 
 bewijs van de zaken die men niet ziet.
2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.
3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het  
 Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit  
 wat zichtbaar is.
4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daar- 



 door kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het  
 oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij 
 gestorven is.
5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou  
 zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór  
 zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.
6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God  
 komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Hebreeën 12 vers 1 - 3
1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n van getuigen omringd worden,  
	 afleggen	alle	 last	en	de	 zonde,	die	ons	 zo	gemakkelijk	 verstrikt.	 En	 laten	 
 wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,
2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van  
 het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld,  
 het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand  
 van de troon van God.
3 Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen  
 Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 5
  1 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 5 Maar de HEER zal uitkomst geven
 Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot Hij, Die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
 Van de frisse waterstromen, ‘k Zal in dit vertrouwen leven
 Dan mijn ziel verlangt naar God. en dat melden in mijn lied;
 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; ‘k zal Zijn lof zelfs in den nacht
 God des levens, ach, wanneer zingen, daar ik Hem verwacht,
 Zal ik naad’ren voor Uw ogen, en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 In Uw huis Uw naam verhogen? tot den God mijns levens heffen.

 
Meditatie

Zingen: ‘Een toekomst vol van hoop’
 In de nacht van strijd en zorgen 
 kijken wij naar U omhoog,
 biddend om een nieuwe morgen, 
 om een toekomst vol van hoop. 

 Ook al zijn er duizend vragen,    
 al begrijpen wij U niet,             
 U blijft ons met liefde dragen, 
 U die alles overziet.   



 Rerfein:  U geeft een toekomst vol van hoop; 
  dat heeft U aan ons beloofd.                       
  Niemand anders, U alleen, 
  leidt ons door dit leven heen. 

 U heeft ons geluk voor ogen. 
 Jezus heeft het ons gebracht. 
 Mens, als wij, voor ons gebroken
 in de allerzwartste nacht.  
 Refrein                  
 
 U bent God, de Allerhoogste,
 God van onbegrensde macht.
 Wij geloven en wij hopen
 op het einde van de nacht.
 Refrein

Gebed en voorbede

Zingen: ‘U zij de glorie’ vers 1, 2 en 3
  1 U zij de glorie, opgestane Heer’,
 U zij de victorie, nu en immermeer.
 Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
 heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
 U zij de glorie, opgestane Heer’,
 U zij de victorie, nu en immermeer.

 2 Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer’,
 Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
 Weest dan volk des Heeren blijde en welgezind
 en zegt telkenkere: “Christus overwint”
 U zij de glorie, opgestane Heer’,
 U zij de victorie, nu en immermeer.

 3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
 Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
 In Zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
 niets heb ik te vrezen in leven en in dood
 U zij de glorie, opgestane Heer’,
 U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegenbede

Uitleidend orgelspel: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’


