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Inleidende muziek: ‘Jesu Joy of Mans Desiring’

Opening en gebed

Zingen: ‘Groot is uw trouw, o Heer’
 Groot is Uw trouw, o Heer
 Mijn God en Vader
 Er is geen schaduw van omkeer bij U
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
 Die Gij steeds waart
 Dat bewijst Gij ook nu

 Groot is Uw trouw, o Heer
 Groot is Uw trouw, o Heer
 Iedere morgen aan mij weer betoond
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
 Groot is Uw trouw, o Heer
 Aan mij betoond

 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
 En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
 Kracht voor vandaag
 Blijde hoop voor de toekomst
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid
 
 Groot is Uw trouw, o Heer
 Groot is Uw trouw, o Heer
 Iedere morgen aan mij weer betoond
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
 Groot is Uw trouw, o Heer
 Aan mij betoond

Schriftlezing: Psalm 23 (door nichtjes)
1 Een lied van David. De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen  
 zorgt. Ik kom niets tekort.
2  Hij laat mij rusten in groene velden. Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes.
3  Hij geeft me kracht. Hij helpt me om te leven zoals Hij het wil, omdat Hij dat  
 heeft beloofd.



4  Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, een dal van moeilijkheden, ben ik  
 nergens bang voor, want U bent bij mij. Met uw stok en uw herdersstaf 
 beschermt U mij en stuurt U mij bij. Het troost mij dat U dat doet.
5 Mijn vijanden zien hoe goed U voor mij bent: U zet een feestmaaltijd voor mij  
 neer. U zalft mijn hoofd met zalf-olie. U schenkt mijn beker zó vol dat hij 
 overloopt.
6  Uw goedheid en liefde zijn mijn leven lang bij mij. Ik mag mijn hele leven  
 dicht bij U zijn.

Woordverkoniging

Zingen: ‘Daar zijn geen grenzen’
 Is hier een hart vermoeid verward
 Gevuld door angst en strijd
 Twijfel drukt u neer
 Gij struikelt telkens weer

 O vat weer moed want God is goed
 En steeds tot hulp bereid
 Aan wie in Hem geloven
 Toont hij zijn heerlijkheid

 Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht
 Voor elk die wonderen van Hem verwacht
 Ja wie Hem aanraakt ervaart zijn kracht
 Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht

 Gaat gij gebukt door zorg gedrukt
 Leg dan uw lasten neer
 Tob niet langer voort
 Vertrouw op ‘s Heren woord

 Hij hoort uw stem u krijgt van Hem
 Zijn liefde altijd weer
 Zodat u zult geloven
 Niet is onmogelijk meer

 (2x)  Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht
  Voor elk die wond’ren van Hem verwacht
  Ja wie Hem aanraakt ervaart zijn kracht
  Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht



Woord namens de familie
Muziek tijdens fotopresentatie: ‘Stuurman op de oceaan’

 Stuurman op de oceaan
 Zeg me dan waar is de reis naar toe
 Ben je het zwerven nog niet moe
 Uit het vaderland vandaan
 En waar is dan je kapitein
 Je laat je drijven op de wind
 Maar als het schip geen haven vindt
 Waar zal het einde zijn (waar zul je zijn)

 Je verlangt naar verre landen
 ‘t Is een eindeloze reis
 Schipper geef het roer uit handen
 Laat je leiden
 Naar het paradijs

 Stuurman op de oceaan
 Ik weet de haven die je vinden wou
 En daar wacht Iemand al op jou
 Hij is je voorgegaan
 En als het stormen zal op zee
 Roep dan zijn naam
 En wees niet bang
 Want Hij kent je al zo lang
 Hij ging altijd met je mee

 Je verlangt naar verre landen
 ‘t Is een eindeloze reis
 Schipper geef het roer uit handen
 Laat je leiden
 Naar het paradijs

Zingen: Veilig in Jezus’ armen
 Veilig in Jezus’ armen veilig aan Jezus’ hart
 Daar in zijn teer erbarmen daar rust mijn ziel van smart
 Hoor ‘t is het lied der eng’len zingend van liefd’ en vreê
 Ruisend uit ‘s hemels zalen over de glazen zee
 Veilig in Jezus’ armen veilig aan Jezus’ hart
 Daar in zijn teer erbarmen daar rust mijn ziel van smart



 Veilig in Jezus’ armen vrij bij mijn Heer en Borg
 Vrij van ‘t gewoel der wereld vrij van verdriet en zorg
 Vrij van de vrees en twijfel vrij van der zonden macht
 Nog slechts een weinig lijden nog slechts een korte nacht
 Veilig in Jezus’ armen vrij bij mijn Heer en Borg
 Vrij van ‘t gewoel der wereld vrij van verdriet en zorg

 Jezus mijn dierb’re toevlucht Jezus Gij stierft voor mij
 Dat op die rots der eeuwen eeuwig mijn hope zij!
 Heer laat mij lijdzaam wachten totdat het duister vliedt
 En ‘t oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet
 Jezus mijn dierb’re toevlucht Jezus Gij stierft voor mij
 Dat op die Rots der eeuwen eeuwig mijn hope zij

Afsluiting

Zingen: ‘Ik zie een poort wijd open staan’
 Ik zie een poort wijd open staan,
 Waardoor het licht komt stroomen,
 Van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan
 Om vrede te bekomen.

 Genade Gods, zoo rijk en vrij!
 Die poort staat open, ook voor mij,
 voor mij, voor mij,
 staat open ook voor mij.

 Die open poort laat d’ingang vrij
 Aan wie komt binnenvlieden.
 Aan rijk en arm, aan u en mij
 Komt Jezus vrede bieden.

 Genade Gods, zoo rijk en vrij!
 Die poort staat open, ook voor mij,
 voor mij, voor mij,
 staat open ook voor mij.

 Die open poort leidt tot Gods troon:
 Ga door, laat niets u hind’ren.
 Neem op uw kruis, aanvaard de kroon,
 Die God biedt aan Zijn kind’ren.



 Genade Gods, zoo rijk en vrij!
 Die poort staat open, ook voor mij,
 voor mij, voor mij,
 staat open ook voor mij.

 In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon,
 Daar leidt het kruis tot zegen,
 Daar dragen wij voor kruis, een kroon,
 Door Jezus’ bloed verkregen.

 Genade Gods, zoo rijk en vrij!
 Die poort staat open, ook voor mij,
 voor mij, voor mij,
 staat open ook voor mij.

Mededelingen begrafenisondernemer

Uitleidende muziek: ‘God On The Mountain en Tumble Weeds’



- Vervolg liturgie op de begraafplaats - 

Zingen: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’
 Lichtstad met uw paarlen poorten,
 Wond’re stad zo hoog gebouwd
 Nimmer heeft men op deez’ aarde,
 Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 Luist’ren naar zijn liefdestem.
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 In het nieuw Jeruzalem.

 Heilig oord vol licht en glorie
 Waar de boom des levens bloeit
 En de stroom van levend water
 Door de gouden godsstad vloeit.
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 Luist’ren naar zijn liefdestem.
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 In het nieuw Jeruzalem.

 Schoon tehuis voor moede pelgrims
 Komend uit de zand-woestijn,
 Waar zij rusten van hun werken
 Bij de springende fontein.
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 Luist’ren naar zijn liefdestem.
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 In het nieuw Jeruzalem.

 Wat een vreugde zal dat wezen
 Straks vereend te zijn met Hem
 In die stad met paarlen poorten
 In het nieuw Jeruzalem.
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 Luist’ren naar zijn liefdestem.
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 In het nieuw Jeruzalem.




