LITURGIE

voor de afscheidsdienst voorafgaand
aan de begrafenis van

Gijsbert Brand van Laar
- Gijs -

19.11.1929 | 10.02.2025

Laterdag 15 februari 2025 om 14.00 vur

Locatie: Rouwcentrum De Plantage te Barneveld
Voorganger: De heer A.M.K. Peters
Organist: Jaap Ouwehand




Inleidend orgelspel: ' Jesu, meine Freude

Woord van welkom

Gebed

Zingen: ‘Abba, Vader’

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe,

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen,

dat mijn wil voor eeuwig zij,

d'Uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen.

Persoonlijk woord: namens de familie

Zingen: Psalm 42 vers 5

Maar de HEER zal vitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,

En dat melden in mijn lied;

‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;

En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.



Schriftlezing: Hebreeén 13 vers 1 -8

1
2

Laat de broederlike liefde blijven.

Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen,
zonder het te weten, engelen geherbergd.

Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; aan hen,
die mishandeld worden, als (mensen), die ook zelf een lichaam hebt.

Het huwelik zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders
en echtbrekers zal God oordelen.

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij
hebt. Want Hij heeft gezegd: |k zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins
verlaten.

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal
niet vrezen; wat zou een mens mij doen?

7 Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben

gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na

8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en ot in eeuwigheid.

Meditatie: ‘Een Helper die nooit loslaat’

Zingen: Psalm 121 vers 1 en 4

‘k Sla d’" ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht

Des Hoogsten bijstand wacht.

Mijn hulp is van den HEER alleen,

Die hemel, zee en aarde

Eerst schiep, en sinds bewaarde.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hijin gevaarr,

Uw ziel voor ramp bewaar’;

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

Dankgebed

Dankwoord: namens de familie



Zingen: '‘Grooft is Uw trouw, o Heer’

Groot is uw frouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijfft immer dezelfde

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw frouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
ledere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw frouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw frouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
ledere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw frouw, o Heer, aan mij betoond.

Uitleidend orgelspel: ‘Ik zal er zijn’

Hoe wonderljjk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘lk ben’ en ‘Ik zal er zjjn’.



