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Inleidend orgelspel: ‘Hoger dan de blauwe luchten’

	 Hoger dan de blauwe luchten,
	 en de sterretjes van goud.
	 Woont de Vader in de hemel,
	 Die van al Zijn kind’ren houdt.

Opening

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 3

	 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
	 Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
	 Van de frisse waterstromen,
	 Dan mijn ziel verlangt naar God.
	 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
	 God des levens, ach, wanneer
	 Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
	 In Uw huis Uw naam verhogen?

	 O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
	 Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
	 Voed het oud vertrouwen weder;
	 Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
	 Want Gods goedheid zal uw druk
	 Eens verwiss’len in geluk.
	 Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
	 Want ik zal Zijn naam nog loven.

Gebed



Schriftlezing: Markus 4 vers 35 - 41

35	 En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten  
	 wij overvaren naar de overkant.
36	 En zij lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het schip was,  
	 mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem.
37	 En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het  
	 schip, zodat het al volliep.
38	 En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten  
	 Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij  
	 vergaan?
39	 En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg,  
	 wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.
40	 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen 
	 geloof?
41	 En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch,  
	 dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Overdenking

Zingen: Psalm 116 vers 1 en 3

	 God heb ik lief; want die getrouwe HEER
	 Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
	 Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
	 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

	 “Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!”
	 Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
	 De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
	 En onze God ontfermt zich op ‘t gebed.

Gebed



Zingen: ‘Daar ruist langs de wolken’

	 Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
	 die hemel en aarde verenigt te zaam.
	 Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
	 Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
	 Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
	 Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

	 Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
	 want Hij kwam om zalig te maken op aard’.
	 Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf
	 en zo, door Zijn bloed, hen genade verwierf.
	 Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
	 Die om ons te redden de hemel verliet.

Uitleidend orgelspel: ‘Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw!’

	 Nu gaan de bloemen nog dood,
	 nu gaat de zon nog onder
	 en geen mens kan zonder,
	 water en zonder brood.

	 Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
	 de hemel en de aarde.
	 Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
	 de hemel en de aarde.


