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Inleidend orgelspel: ‘Abba, Vader’

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik foe,

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het foe.

Laat mijn hart steeds vurig zjjn,
U laat nooit alleen,

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

Opening

Herinneringen aan moeder en oma: door Eduard Donkersteeg

Zingen: Psalm 27 vers 6 en 7

Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder
Verlaten ben, de HEER is goed en groot;

Hij is en blijff mijn Vader en Behoeder.

Leer mij, o God, Uw weg in allen nood;

Bestuur, om mijns verspieders wil, mijn voet

Op 't effen pad; dat ‘s vijands euvelmoed

Mij nimmer freff’; vervoerd door list en dwang,
Getuigt men vals tot mijnen ondergang.

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

Gebed



Schriftlezing: Lukas 5 vers 27 - 32

2 En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi
was, in het tolhuis zitten en Hij zei tegen hem: Volg Mij!

2 En hij stond op, liet alles achter en volgde Hem.

2 En Levi bereidde voor Hem een grote maaltijd in zijn huis en er was een
grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen.

% En hun schriftgeleerden en de Farizeeén morden tegen Zijn discipelen en
zeiden: Waarom eet en drinkt u met follenaars en zondaars?

31 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben
geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.

%2 |k ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar
zondaars.

Overdenking n.a.v. Lukas 5 vers 28

‘En hijj stond op, liet alles achter en volgde Hem.’

Orgelspel: Psalm 42

Gebed

Zingen: Psalm 145 vers 6

De HEER is recht in al Ziin weg en werk;

Zijn goedheid kent in ‘t gans heelal geen perk.

Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;

Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem viucht;
Dat ongeveinsd, in ‘t midden der ellenden,

Zich naar Gods froon met zijn gebeén blijft wenden;
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;

Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge’

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand;
moedlg sla ik dus de ogen, naar het onbekende land.

Leer mjj volgen zonder vragen, Vader, wat U doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!



