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Dinsdag 17 december 2024 om 14.00 uur	
Locatie: 	 Rouwcentrum De Plantage te Barneveld
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Inleidende muziek: ‘De Heer is mijn Herder’

Welkom

Luisterlied: Psalm 68 vers 10

	 Geloofd zij God met diepst ontzag!
	 Hij overlaadt ons, dag aan dag,
	 Met Zijne gunstbewijzen.
	 Die God is onze zaligheid;
	 Wie zou die hoogste Majesteit
	 Dan niet met eerbied prijzen?
	 Die God is ons een God van heil;
	 Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
	 Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
	 Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
	 Zelfs bij het naad’ren van den dood,
	 Volkomen uitkomst geven.

Gebed

Luisterlied: ‘Vol verwachting blijf ik uitzien’

	 Vol verwachting blijf ik uitzien,
	 tot die dag eens dagen zal.
	 Dat de Heiland op de wolken,
	 weerkomt met bazuingeschal.
	 Welk een vreugde zal het wezen.
	 Als mijn oog Hem schouwen mag,
	 en mijn oor Zijn stem zal horen,
	 op die grote, blije dag!



	 Refrein: 	Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!
		  Eeuwig Hem ten eigendom.
		  Maranatha blijv’ ons wachtwoord,
		  amen, ja Heer Jezus, kom!

	 Al de teek’nen onzer dagen
	 zeggen mij: de komst genaakt
	 van de Bruigom, die Zijn liefste
	 tot Zich roept en haar volmaakt.
	 O, hoe blijde zal ik wezen,
	 op te trekken met die stoet,
	 juichend, met ontelb’re zaal’gen
	 onze Bruigom tegemoet!

	 Refrein

Schriftlezing
Openbaring 3 vers 12 - 13 
12	 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods,  
	 en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam  
	 Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen  
	 Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn 
	 nieuwen Naam.
13 	 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Openbaring 21 vers 1 - 7
1 	 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste  
	 hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet  
	 meer.
2 	 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederda- 
	 lende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar  
	 man versierd is.
3 	 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de taber- 
	 nakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn  
	 volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
4 	 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet  
	 meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de  
	 eerste dingen zijn weggegaan.
5 	 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij  
	 zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.



6 	 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het  
	 Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het 
	 water des levens voor niet.
7 	 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij  
	 een zoon zijn.

Luisterlied: Opwekking 642
	 Al mijn zonden, al mijn zorgen,
	 neem ik mee naar de rivier.
	 Heer, vergeef mij en genees mij.
	 Vader, kom, ontmoet mij hier.

	 Want dit water brengt nieuw leven
	 en verfrist mij elke dag.
	 ‘t Is een stroom van uw genade,
	 waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

	 Here Jezus, neem mijn leven,
	 ik leg alles voor u neer.
	 Leid mij steeds weer naar het water,
	 ‘k wil U daar ontmoeten,Heer.

	 Al mijn zonden, al mijn zorgen,
	 neem ik mee naar de rivier.
	 Heer, vergeef mij en genees mij.
	 Vader, kom, ontmoet mij hier.

Meditatie

Luisterlied: Psalm 65 vers 1 en 2 
	 De lofzang klimt uit Sions zalen
	 Tot U met stil ontzag;
	 Daar zal men U, o God, betalen
	 Geloften, dag bij dag.
	 Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
	 O Hoorder der gebeên,
	 Dies zullen allerlei geslachten
	 Ootmoedig tot U treên.



	 Een stroom van ongerechtigheden
	 Had d’ overhand op mij;
	 Maar ons weerspannig overtreden
	 Verzoent en zuivert Gij.
	 Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
	 Dien G’ uit al ‘t aards gedruis
	 Doet naad’ren, en Uw heilstem horen,
	 Ja, wonen in Uw huis.

Dankgebed

Lied om te lezen: ‘Als hier op aarde mijn werk is gedaan’

	 Als hier op aarde mijn werk is gedaan,
	 En ik kom veilig aan ‘s hemels kust aan,
	 O, dan zal daarin mijn vreugde bestaan,
	 Dat ik heel dicht naast mijn Heiland mag gaan.

	 Refrein: 	O, dat maakt mij zalig en blij.
		  Als ik het Lam zie, geslacht ook voor mij,
		  Dat maakt voor eeuwig mij zalig en blij.

	 Als ’k eens de plaats, in den hemel bereid,
	 En reeds zoo lang door mij biddend verbeid,
	 Binnentreed, aan Zijne hand voortgeleid,
	 Zal ’k bij Hem wonen tot in eeuwigheid.
	
	 Refrein

	 Als ’k daar mijn vrienden van vroeger ontmoet,
	 Al mijne dierb’ren daar juichend begroet,
	 En ’k hoor de stemmen der Engelenstoet,
	 Dan zal ik prijzen de kracht van Zijn bloed.

	 Refrein



Luisterlied: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’

	 Lichtstad met uw paarlen poorten 
	 wond’re stad zo hoog gebouwd.
	 Nimmer heeft men op deez’ aarde, 
	 ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.

	 Refrein: 	Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
		  luist’ren naar Zijn liefdesstem.
		  Daar geen rouw meer en geen tranen, 
		  in het nieuw Jeruzalem.

	 Heilig oord vol licht en glorie, 
	 waar de boom des levens bloeit.
	 En de stroom van levend water 
	 door de gouden Godsstad vloeit.

	 Refrein

	 Wat een vreugde zal dat wezen, 
	 straks vereend te zijn met Hem.
	 In die stad met paarlen poorten, 
	 in het nieuw Jeruzalem

	 Refrein

Gebed om zegen

Dankwoord

Muziek tijdens het uitdragen: ‘Veilig in Jezus’ armen’


